Verder van de wereld weg
Elke dag een beetje
Dichter naar de hemel toe
Elke dag een treetje
-Toon Hermans-

Verdriet en dankbaarheid gaan samen
nu wij afscheid nemen van

Elvire De Vare

weduwe van Gustaaf De Kinder (f 2004)

Geboren te Berlare op 2 juli 1929 en
overleden te Erpe-Mere op 11 oktober 2024.

We gedenken de mooie momenten uit het leven van Elvire
tijdens de uitvaartliturgie in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke-centrum
op zaterdag 19 oktober 2024 om 10 uur.

Waarna zij zal bijgezet worden in de familiekelder op het kerkhof te Lebbeke.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel van de kerk vanaf 9.30 uur.

Zij was de moeder en grootmoeder van:

Jan en An De Kinder - Van Boxstael,
Thijs en Lorelien
Hanne en Daan

Klaas en Lani

Zij was de zus, schoonzus en tante van:

Alfons (1) en Anna (1) Veldeman - De Varé, kinderen en kleinkinderen
Gabrielle (1) De Varé

Frans (1) De Varé

Cyriel (1) en Maria () De Varé - Van De Vijver, kinderen en kleinkinderen
Leon (1) en Mariette Peleman - De Varé, kinderen en kleinkinderen

Jozef (1) en Julia (t) Bosteels - De Varé, kinderen en kleinkinderen
Maurits en Mariette De Varé - Macharis, kinderen en kleinkinderen

Karel () en Clemence (1) De Kinder - Muylaert, kinderen en kleinkinderen
Theo (1) en Lucette De Kinder - Segers, kinderen en kleinkinderen

De families De Varé - De Kinder - Van Hauwermeiren - Putteman.

Een bijzondere dank aan het personeel van WZC Avondzon te Erpe-Mere.

Condoleren via www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Korte Breestraat 11- 9280 Lebbeke

Rouwcentrum Van Damme Pierre en Stef - 052 41 44 55




